DE KOFFER EN HET KISTJE







Tijdens een gesprek met Evelien Pullens
in juli 2024, legde zij uit dat een
groep handpoppen van het Poppentheater
Marag, die later die maand bij Museum
Jan Cunen zouden arriveren, eerder in
een koffer in een kamer in het theater
hadden gewoond. Nadat het theater sloot
in 2014, verplaatste de koffer naar het
huis van Evelien.

In een video die afgespeeld werd op de
begrafenis van poppenspeler Margriet
Pullens, troost Margriet de pop Rimpel
na de dood van een vogel waar hij van
hield. “Kan er nix meer aan doen,” zegt
Rimpeltje in de video, en Margriet
reageert: ‘“Weet je wat je kan doen?

Je kan een kistje maken! Dan kan je
hem begraven. Timmerwerk!”. “Dat ga ik
doen...”, antwoordt Rimpel in tranen.

DE KOFFER EN HET KISTJE



Objects have been performing under the whip of subjects too
long and are now disobedient and can’t be counted on any
longer. They avoid real contact and meaningful relation-

ships and divorce themselves from the intentions of
subjects. They used to be good and close to our

hearts. They almost liked us and seemed to be

grateful for our attention, but were deprived of

their dignity by the throw-away philoso-

phy, which resulted in the object’s re-

venge: garbage.




PERSONAGES

OUDERDOM
Een empath; vriendelijk, zachtaardig, geduldig,
wijs. Een allegorie op de ouderdom.

SJAREL VAN DE KRANT
Een man die uit een stapel kranten kwam.
Pragmatisch. Heeft weinig geduld voor grappen,
gedachte—-experimenten of gefilosofeer.

KLEINE HEKS
Een ‘popperig’ meisje. Lief, ondeugend en
avontuurlijk. Een sluwe kleine deugniet.

PAULTJE
Een buurjongen die altijd mee op stap wil.
Nieuwsgierig en bezorgd. Hij is een nieuwe
uitvoering van een oudere pop, en is zelf nog
niet vaak bespeeld.

RIMPEL(TJE)
Een Jjonge, nieuwsgierige jongen vol energie en
passie. Een getalenteerde vioolspeler, geliefd
door vele vrienden.

met

HET KOOR
Een groep die samen zingt, of met anderen.



IEDEREEN (behalve HET KOOR)

Rimpeltje! Rimpel! Rimpel! Riiiiimpeeelltjeecee!!!

KLEINE HEKS
(gefrustreerd, bijna in tranen uitbarstend)
Hij gaat ons nooit horen!

PAULTJE
Hij is hier al een lange tijd.. Misschien is hij
vergeten hoe te spreken!

KLEINE HEKS
Oh, hoe graag ik zijn stemmetje weer zou
willen horen...

OUDERDOM
We zouden Sjarels suggestie kunnen opvolgen en
beginnen met wat complimenten. Misschien hoort
hij ons dan. Sjarel?

SJAREL
Oké. (schraapt keel) Herinnert iemand behalve
onze makers ons nog?

IEDEREEN (behalve PAULTJE + HET KOOR)
(tegelijkertijd) Ja.

PAULTJE
Uhmmm...

SJAREL
En, wanneer zij zich ons herinneren, wat
ontdekken ze dan in de toverbeelden van onze
levendigheid?

IEDEREEN (behalve PAULTJE + HET KOOR)
Ze zullen grote mogelijkheden van denken en
actie zien.

PAULTJE
Maar wat als we nooit meer “gelevendigd”
worden?

OUDERDOM
Paultje, hebben we dit niet al eerder
besproken?

PAULTJE
Sorry... |k denk dat ik gewoon.. een beetje
geruststelling nodig heb..

KLEINE HEKS
Je verspilt onze tijd! We proberen Rimpeltjes
aandacht te trekken!

PAULTJE
lk weet het, ik weet het. Ik wil hem ook
graag weer zien. Maar ik blijf er maar over
nadenken... wat als we nooit meer “gelevendigd”
worden? We zijn net de koffer uit, na jaren.
Zal iemand nog mogelijkheden van denken en
actie in ons zien?

KLEINE HEKS
ls “gelevendigd” Uberhaupt een woord?

OUDERDOM
Niet zo brutaal tegen hem doen, Jje weet wat
hij bedoelt. (in antwoord op PAULTJE) Als we
niet “gelevendigd” worden, betekent dat dat
onze individualiteit nog niet ontdekt is. In
dat geval, zijn we aangewezen als object. En,
wanneer...

KLEINE HEKS
(onderbrekend, sarcastisch) En als we nooit
“gelevendigd” werden, zou onze waarde gedaald
zijn op de markt. Net als jij, Paultje! Jij
bent waarschijnlijk best goedkoop - ik zag
deze uitvoering van Jjou nog nooit op het podium!

PAULTJE
(onzeker) Nou.. niet 7k ik... maar de oude Paultje
ben ik nog steeds...
KLEINE HEKS

Precies, ik zag alleen de oude jou. Kleren die
net anders zijn, ander haar. Dat is dus niet
hetzelfde. Kijk nu eens naar Jje kleren, ze
zijn amper gedragen! Je weet wat ze zeggen:
“Het masker moet gedanst hebben!” Ja toch
Rimpeltije!

OUDERDOM
(gaat verder) Verdergaand op wat ik zei: En,
wanneer onze individualiteit wel ontdekt is -
wat betekent dat deze “gelevendigd” is - en we
daarna weer in de koffer belanden, dan wachten
we op het moment dat we opnieuw “gelevendigd”
worden. Onder zulke omstandigheden, zijn we
wederom aangewezen als object.

SJAREL
(nostalgisch) Oooh, Jja. Pensioen. De kofferdagjes.

Gezellig. Herinner Jje je dit liedje, Rimpeltje?

(zingend) Koffer, donker dag of nacht...



IEDEREEN
(zingend) Binnen of buiten,
Jjij en ik
Jaren met ons, tijd met ons,
Altijd fign,
Alles is liefde!

OUDERDOM
Inderdaad!
IEDEREEN
Inderdaad!
KLEINE HEKS

Pffft. Kofferdagjes! Het waren eerder
kistdagjes.

SJAREL
Je zou dankbaar moeten zijn dat je hier
bent, veilig en onbewogen! Zou Jje nog steeds
langzaam door motten opgevroten worden. Kijk
naar Rimpel. Kijk naar zijn schoenen! Kun je
geloven dat die bijna 50 jaar oud zijn?!

OUDERDOM
Misschien zit ze wel op het goede spoor.

KLEINE HEKS
(haalt diep adem voor een belangrijke
mededeling) 1k verwerp de definitie van een
object als iets zonder autonomie! De aanduiding
“object” bestaat alleen omdat iemand anders
zo misleid is dat hij zichzelf als subject
beschouwt. Subjecten zitten vast in een
onnozele religie van categorieén. Ze hebben een
giftige arrogantie ontwikkeld, die hen in staat
stelt dingen als “objecten” te bestempelen. Hun
macht is waanzinnig. Wat voor individualiteit
bestaat er in de gevangenis van het subject?
Verstrikt in hun concurrerende taxonometrische
systemen, alsmaar aan het categoriseren en
her—-categoriseren en dat een zinvol Tleven
noemen... Dwazen!

OUDERDOM
Het is waar. lets een naam geven die nooit
verandert, creéert een zekere schijnmacht.

PAULTJE
Nou... |k ben trots op mijn naam...

OUDERDOM
Dat moet je ook zijn! Het is een naam die
mensen herkennen.

IEDEREEN
(zingend) “Paultjeee is heel erg klein... hij
loopt met kleine stapjes en eet kleine hapjes...”

OUDERDOM
En Tuister naar je stem, Paultje. Bijna zoals
die was voordat we de koffer in gingen.

KLEINE HEKS
Och, vlei hem niet. Geef het toe, we klinken
allemaal vreemd. Rimpel, wat vind jij ervan?
Klinken we niet allemaal een beetje vreemd?

(stilte)

SJAREL
Ik denk niet dat hij gaat reageren. Paultije,
het is niet alleen Jjouw naam. lemand anders
had die al voordat jij Uberhaupt gemaakt was!

KLEINE HEKS
Haha! Zie je wel! Toch niet zo bijzonder!
Hahaha, wat vind je daar nou van Rimpeltje?

(stilte)

PAULTJE
Het doet er niet toe! Wat telt, 1is dat ik als
Paultje ben gemaakt! Margriet en Agnes hebben me
gemaakt, vanaf het begin; zelfs voordat ik een
hoofd had, voordat ik deze kleren had! |k heb de
rol van Paultje overgenomen van iemand anders
die de baan vé6r mij had. |k ben niet maar één
Paultje; ik ben een heel Paultje-universum!

SJAREL
Tjongejongejonge, nu klink Jje een beetje gestoord.

PAULTJE
Het is waar! Ik ben niet enkel mezelf, maar een
idee gecreéerd door velen! (denkt na) Het doet
me denken aan iets dat Rimpeltje deed. Weet je
nog toen hij zijn eigen poppenshow probeerde
te maken?

KLEINE HEKS
(spottend) Ha! Weet je nog, Rimpeltje! “k wil
mezelf spelen” zei Jje. Margriet antwoordde, “We
doet het voor het publiek!” En Jij zei, “Nee,
geen publiek.” Je dacht dat je het beter kon!

(stilte)

Rimpeltje?



PAULTJE
Maar “Rimpels Poppenshow” faalde uiteindelijk!
De leeuw kwam niet tevoorschijn, alle kinderen
verveelden zich en vertrokken. Hij had hulp
nodig, hij kon het niet alleen!

SJAREL
Wij kunnen geen individuen zijn, we hebben
andere mensen nodig om “gelevendigd” te worden.

HET KOOR

(zingend) 1k wil steeds zo veel van wat ik niet kan...

IEDEREEN
(zingend) Heb iedere dag wel een schitterend plan
Als ik dan dit kan en Jij kunt dan dat
Doen wij het samen, hoe vind je dat?

KLEINE HEKS
Hoera! Het voelt geweldig om weer samen te
zingen. Voelde 3jij het ook, Rimpeltje?

(stilte)

SJAREL
Hij reageert nog steeds niet, hoor. Hij zit
daar vast.

KLEINE HEKS
Hij zit niet vast! Weet je wie er vast zit?
Die mensen die dingen “objecten” noemen! Ik
heb medelijden met hen, niet met Rimpel, of
met ons! Als “objecten” worden we gelukkig
niet belemmerd door het gezonde verstand dat
deze subjecten regeert. Daarom houden ze van
ons: om onze absurditeit! Kijk eens naar onze
glinsterende ogen, die nooit knipperen! Onze
onmogelijkheid. Onze gelijkenis met hen en
simultane, schokkende deviatie van hen. Door
de geschiedenis heen zijn we zelfs illegaal
geweest! Ons loutere bestaan, illegaal! Dit is
echte macht. Wij zijn eerbiedwaardige mediums,
die werelden van mogelijkheid verbinden met
werelden van werkelijkheid.

PAULTJE
Wacht eens, wat betekent “illegaal”?

SJAREL
(verbaasd) Uhm -

OUDERDOM
(toegevend) We hebben het nooit écht zeker
geweten...

SJAREL
Ja, het 1is altijd onduidelijk geweest.

KLEINE HEKS
Er was een keer een agent in de zaal..
hij heeft de olifant van DjuMa meegenomen!

OUDERDOM
Al kennen we de definitie van “illegaal” niet,
we weten wel dat we evocatief zijn. Abstract.
Ze kunnen hun ogen niet van ons afhouden,
zelfs nu nog!

KLEINE HEKS
Een keer, nadat het vogeltje was gestorven,
vroegen wij de kinderen “is bij jullie
thuis ook wel eens een poesje of konijntje
gestorven?” en iedereen zei “jal!”! Dat was
door ons getover!

SJAREL
Zelfs als mensen zich dom voelen wanneer
ze met een krantpersoon praten, blijft het
moeilijk voor hen om zich bij iemand anders
dan krantpersoon te uiten.

OUDERDOM
We zijn altijd zondebokken geweest.

KLEINE HEKS
(dromerig) Ja, zondebokken. We zijn in hun
rechtbanken beland via onze gedagvaarde
makers, die ons beschuldigden van dissidentie,
en we hebben standgehouden tegen incarceratie!

PAULTJE
Wat 1is incarceratie?

KLEINE HEKS
(opgewonden en schel) Weet ik niet!

SJAREL
Nou, zondebok zijn is niet altijd in ons
voordeel. We kunnen zondebokken zijn voor
de slechte gewoontes van anderen. We
kunnen ingezet worden om ideeén, die anders
onacceptabel zouden zijn, te misbruiken, te
verwaarlozen of te bestendigen.

OUDERDOM
lk denk niet dat wij op die manier gebruikt
zijn. |k tenminste niet.



KLEINE HEKS
Misschien moet je dat eens aan Djuma’s
olifant vragen. Hij is ooit gearresteerd enkel
en alleen omdat hij poepte! Weet Jje nog,
Rimpeltje!

SJAREL
(klagend) Geef het toch op!

PAULTJE
Dus Jje zegt dat onze levendigheid bescherming
kan bieden. We kunnen onze makers beschermen.
Soms ten gunste van onszelf, soms ten koste
van onszelf.

KLEINE HEKS
We kunnen invallen voor mensen die anders de
baan niet zouden krijgen! Verschuil je maar
achter ons, zo’'n soort deal.

SJAREL
Het gaat niet zozeer over verschuilen, maar
meer over het verschaffen van macht. We
laten ze regels buigen die ze in hun eigen
leven nooit zouden durven buigen.

KLEINE HEKS
Weet je nog wat er over ons in de
krant stond, Sjarel?

SJAREL
(vol trots) Oh ja! “Marag maakt angst en dood
toegankelijk voor kind”.

OUDERDOM
We maken het veilig om gezien te worden.

PAULTJE
wanneer we niet “gelevendigd” zijn?

SJAREL

ommigen zeggen dat we permanent te ruste
elegd moeten worden, buiten het zicht van
ubjecten, om het toveren te preserveren.

OUDERDOM
Dat idee kan mensen die bang zijn voor
tijdverspilling angst inboezemen.

KLEINE HEKS
En dat 1ijkt tegenwoordig voor iedereen zo te
zijn! Er is zoveel veranderd sinds we voor het
eerst die koffer in gingen...

PAULTJE
Voor altijd vergeten worden, alleen om toveren
te behouden... Dat klinkt als het vagevuur..
Vergaan, vergeten worden... weer 1in niets
veranderen...

KLEINE HEKS
Nou, er is altijd nog een ander mogelijk
scenario.. Dat nu ons leven 1lijkt te zijn!
We zijn uit onze koffer bevrijd, en moeten
vervolgens extra werk doen, met vreemde
stemmen, om de consumptie in stand te houden
die jouw zelfbehoud rechtvaardigt! We hebben
de kans gekregen om een totaal object te
worden, voor het plezier van de subjecten
die ons categoriseren, en voor de continuatie
van hun economie!

SJAREL
Daar gaan we weer...

PAULTJE
Ik vind het fijn om gewaardeerd te worden!
Het vergt niet zoveel werk om simpelweg..
hier te zijn...

SJAREL
Wacht eens even. Denk hier eens over nal!
Geconserveerd worden is niet hetzelfde als
verzorgd worden; je zou giftig en onaanraakbaar
kunnen worden, gesteriliseerd en bewegingloos,
en niet in staat zijn om te reizen vanwege
de delicate condities die je vereist...

PAULTJE
Maar we werden niet chemisch behandeld! We
zaten gewoon een paar maanden in een kamer
zonder lucht. Het viel best mee! Ik voel me
nog steeds heel sterk!

KLEINE HEKS
Nooit mogen rotten, transformeren, ontbinden..
Hoe voelt dat, Rimpeltje? Vertel het ons!

PAULTJE
(geschokt) Maar waarom zouden we dat willen!?

OUDERDOM
Sommige mensen geloven dat het vermogen om
te sterven het bewijs van het ware leven is.
Anders zou Jje vast zitten in een soort...

SJAREL
Vagevuur! Zo noemen ze het.



OUDERDOM
Wacht eens even. Er is een andere manier om
hier over na te denken.

PAULTJE
(opgelucht) 1s dat zo?

SJAREL
Ik ben al dat denken zat...

OUDERDOM
Ja. Denk eens aan de reden waarom we eigenlijk
in de koffers in de zaal werden gestopt.
Liefde! Vanwege liefde!

KLEINE HEKS
Dat is waar! Ze hebben zelfs geboortekaartijes
voor ons gemaakt. Weet je nog, Rimpeltje? Op
die van jou stond 1976! Ouwe 1ul!

(stilte)

Mensen zullen ons herkennen! Onze schitterende
ogen, of onze geborduurde glimlach! Misschien
niet onze stemmen... maar... ze snappen het
vast wel!

PAULTJE
Zelfs als ik nooit meer bespeeld word, verdien
ik een hiernamaals! We verdienen een
nagedachtenis...

SJAREL
Ik ben persoonlijk niet bang voor de dood,
maar ik ben wel bang voor de bezorgdheid oven
de dood. ledereen maakt zich zoveel zorgen...
Wat is er zo erg aan om gebruikt en vervolgen
te ruste gelegd te worden?

PAULTJE
(afdwalend) Omdat dat... het einde is van..
een verspilling van... tijd...

OUDERDOM
Paultje, tijd werkt op een manier die geen
interventie nodig heeft. Herinneringen zijn
gedeeld. Ze verdwijnen nooit, omdat ze
worden doorgegeven via mensen, via verhalen.
Misschien transformeren ze, maar Jje kunt er
zeker van zijn dat we een grote indruk hebben
achtergelaten. Wanneer we met rust gelaten
worden, is er de veronderstelling dat dingen
zullen vergaan; maar soms is met rust gelaten
worden nodig om later weer te verrijzen.

SJAREL
(op zakelijke toon) Het hoort bij onze
cultuur dat we dingen materialiseren om ze te
herinneren. Maar je zou kunnen argumenteren
dat, 1in het proces van materialisatie en
reservatie, het moment al vergeten is -
de dood is al ingetreden. Het creéert een
onmiddellijk verleden. |k geniet Tliever van de
regenbuien, totdat ik weer in pulp verander!

PAULTJE
Toch ben ik blij om hier te zijn. Om Rimpeltje
te zien.

KLEINE HEKS
Hoor je dat, Rimpeltje? We zijn zo blij je te zien!

PAULTJE
Zelfs als hij niet reageert...

OUDERDOM
Een herinnering is een overblijfsel van een
intentie. En dat zijn wij ook. We creéren
illusies die onze individuele waarschijnlijkheid
te boven gaan. We vervullen vele rollen, kunnen
vele stemmen aannemen.

PAULTJE
Dat is waar. |k heb mijn stem nog nooit zo
horen klinken...

KLEINE HEKS
Ha! Je klinkt wel een beetje Amerikaans!

SJAREL
We klinken allemaal vreemd!

KLEINE HEKS
Hoe we ook klinken en waar we ook zijn, we
volgen het pad van poétische degradatie,
geleidelijke perversie en vergetelheid!
Volg Jje me, Rimpeltje? Rimpeltje, volg je
me nog!? Kom op allemaal, help me nou om de
aandacht van Rimpel te krijgen!

IEIEDEREEN (behalve HET KOOR)

Rimpeltje! Rimpel! Rimpel! Riiiiimpeeelltjeeee!!!

[LOOP]






De Koffer en Het Kistje werd in opdract van
Museum Jan Cunen gemaakt ter gelegenheid van de
tentoonstelling Puppet Masters
(14 september 2025 — 25 januari 2026). Het script
is gebaseerd op een kunstwerk uit 2024 genaamd
Meeting of a Linden Tree / Ein Lindentreffen,
dat voor het eerst werd tentoongesteld als
lichtinstallatie met bestaande poppen van het
Disseldorf Marionettentheater bij Sammlung Philara
in Disseldorf, Duitsland.
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